
 1 

Februari - Maart 2026, nr. 1, 104e jaargang  

D E  W E K K E R 
Nieuws van de Protestantse Gemeente IJhorst - De Wijk.  
Verschijnt tweemaandelijks huis aan huis in de dorpen IJhorst en De Wijk.  
Digitale versie op www.kerk-ijhorst-dewijk.nl 

KERKDIENSTEN 
 1 febr. 10.00 uur ds. B. Nobel-Ridderikhoff, Avondmaal, kinderkerk, collecte: 

avondmaal / voedselbank, uitgangscollecte: orgelfonds 
 8 febr. 10.00 uur pastor J. Luten, collecte: KiA noodhulp vluchtelingen Zuid-

Soedan, uitgangscollecte: energiekosten 
 15 febr. 10.00 uur ds. L. Jansen, collecte: omzien naar gevangenen, 

uitgangscollecte: onderhoud kerk 
 22 febr. 10.00 uur ds. B. Nobel-Ridderikhoff en pastor J. Luten, 

Thomasviering, collecte: KiA kinderarbeid, 
uitgangscollecte: onderhoud Reesthof 

 22 febr. 19.00 uur Vesper in RIJKeR verband 
 1 maart 10.00 uur pastor T. Zijlstra, kinderkerk, collecte: KiA Libanon, 

uitgangscollecte: energiekosten 
 8 maart 10.00 uur ds. R. Veldman, collecte: KiA Egypte, uitgangscollecte: 

orgelfonds 
15 maart 10.00 uur ds. B. Nobel-Ridderikhoff, Biddagdienst, collecte: KiA 

Moldavië, uitgangscollecte: onderhoud Reesthof 
22 maart 10.00 uur ds. R. Gosker, collecte: KiA Burkina Faso, 

uitgangscollecte: pastoraat/eredienst 
29 maart 10.00 uur ds. B. Nobel-Ridderikhoff, Palmzondag, collecte: PK 

missionair werk, uitgangscollecte: muziek in de kerk 
 2 april 19.30 uur ds. B. Nobel-Ridderikhoff, Witte Donderdag, Avondmaal, 

collecte: Voedselbank, uitgangscollecte: Witte Donderdag 
 3 april 19.30 uur ds. B. Nobel-Ridderikhoff, Goede Vrijdag, collecte: Goede 

Vrijdag  
 4 april 22.00 uur ds. B. Nobel-Ridderikhoff, Stille Zaterdag, collecte: Stille 

Zaterdag 
 5 april 10.00 uur ds. B. Nobel-Ridderikhoff, 1e Paasdag, kinderkerk, 

collecte: KiA werelddiaconaat, uitgangscollecte: 
Paascollecte 

 12 april 10.00 uur pastor J. Luten, collecte: KiA Bangladesh, 
uitgangscollecte: onderhoud kerk 
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BIJ DE DIENSTEN 
De kerkdiensten zijn thuis rechtstreeks te beluisteren of terug te zien op: 
www.kerkijhorstdewijk.kerkdienstluisteren.nl of via de app: Kerkdienstluisteren. 
Van elke dienst wordt de opname op de site geplaatst. 
 

Dan zal ik leven 
Het zal in alle vroegte zijn als toen. 
De steen is weggerold. Ik ben uit de grond opgestaan. 
Mijn ogen kunnen het licht verdragen. 
Ik loop en struikel niet. 
Ik spreek en versta mijzelf. 
Mensen komen mij tegemoet. Wij zijn in bekenden veranderd. 
 
De ochtendmist trekt op. 
Ik dacht een dorre vlakte te zien. 
Volle schoven zie ik, lange halmen, aren, waarin de korrel zwelt. 
Bomen omranden het bouwland. 
Heuvels golven de verte in, bergopwaarts, en worden wolken. 
 
Daarachter, kristal geworden, verblindend, 
de zee, die haar doden teruggaf. 
 
Wij overnachten in elkaars schaduw. 
Wij worden wakker van het eerste licht. 
Alsof iemand ons bij naam en toenaam heeft geroepen. 
 

Huub Oosterhuis Uit: "Dan zal ik leven" Baarn, Ambo, 1976. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ds. Betsy Nobel 

http://www.kerkijhorstdewijk/
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MEE KOMEN DRIJVEN MET DE STROOM… 

Kinderen en het Avondmaal 
Op zondag 1 februari vieren 
we met elkaar de Maaltijd 
van de Heer. Op die zondag 
is er ook Kinderkerk. Graag 
willen we de kinderen op die 
dag ook het avondmaal laten 
meebeleven, nadat er in de 
Kinderkerk aandacht aan is 
besteed. Vorig jaar deden de 
kinderen ook mee aan het 
avondmaal en we konden 
aan hen merken dat het wel 
indruk maakte. We kijken er 

naar uit om zo samen de Maaltijd te vieren, de 
kinderen zijn immers voluit lid van onze 
gemeenschap.  

Brunch ouders Kinderkerk 
De Kinderkerk draait inmiddels alweer een aantal 
jaren. Daar zijn we erg blij mee. Op zondag 15 
maart willen we alle ouders met kinderen in de 
leeftijd van 0 jaar tot en met groep 8 van de 
basisschool uitnodigen voor een brunch. Tijdens 
die brunch zullen we het met elkaar hebben over 
hoe de Kinderkerk loopt en welke ideeën er wellicht 
nog meer zijn voor de toekomst. De gezinnen die 
het betreft krijgen nog een persoonlijke uitnodiging. 

Thomasviering 22 februari 
Josyanne Luten en Betsy Nobel hebben voor deze zondag een Thomasviering 
voorbereid. Wat houdt een Thomasviering in? 
Thomasvieringen begonnen eind jaren ’80 in het Finse Helsinki. De aanleiding? 
De officiële liturgie sprak steeds minder mensen, met name jongeren, nog aan. 
Daarom ontwikkelde men een vorm die ruimte gaf, ook aan twijfel of aarzelend 
zoeken. De naam van de apostel Thomas raakte eraan verbonden. Hij heeft de 
bijnaam ‘ongelovige Thomas’, maar dat doet hem geen recht. Je zou wel kunnen 
spreken over onderzoekende Thomas, of tastende Thomas. Veel mensen van 
nu van alle generaties, zijn zoekend, onderzoekend en tastend naar een ruimte 
waarin geen vastgeklonken dogma’s of stellige antwoorden passen, maar waar 
wel iets van het geloof ervaarbaar is. 
Belangrijk onderdeel binnen de Thomasviering is de zogeheten Heilige Chaos, 
die ongeveer 20 minuten duurt. In ‘gewone’ kerkdiensten houdt de dominee op 
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dat moment een preek, terwijl je stilzit en luistert. Bij de Heilige Chaos is geen 
preek of overdenking. In die tijd mag je juist rondlopen door de ruimte en op 
verschillende plaatsen iets doen. In onze Thomasviering zijn dat de volgende 
activiteiten: 

- meditatief orgel/pianospel 
- gelegenheid om een kaarsje te branden 

- gelegenheid om een briefje in de 
klaag/dankbaarheidsmuur te steken 

- Voorbeden maken  

- Schilderen  
- Gedichten schrijven  

- Lectio divina en meditatie over de bijbeltekst 
U kunt uit deze activiteiten kiezen. Probeer gerust 
iets nieuws uit. Het gaat niet om een perfect 
resultaat, maar om het samen bezig zijn rondom een bijbeltekst. 

40 dagentijd en Vespers 
Op 18 februari, Aswoensdag, begint de veertigdagentijd. De tijd waarin we ons 
voorbereiden op Pasen. Het getal veertig komt in de bijbel vaak voor en altijd 
heeft het iets te maken met wachten, beproeving en hoop op uitzicht. Het volk 
Israël trok veertig jaren door de woestijn met alle beproevingen van dien én het 
uitzicht op het Beloofde Land. Jezus trok zich ter voorbereiding op zijn taak op 
deze aarde veertig dagen terug in de woestijn. Daar leerde hij wie hij zelf was 
en welke kwade machten het leven op aarde bedreigen én Hij hield stand. 
Na Pasen zijn er veertig dagen tot aan hemelvaart. Een voorbereidingstijd voor 
de leerlingen van Jezus, want na zijn vertrek van de aarde zullen zij zijn werk 
moeten overnemen en van hem getuigen. 
De veertigdagentijd is van oudsher een tijd van 
bezinning en inkeer. De liturgische kleur in deze 
tijd is dan ook Paars, de kleur van de 
voorbereiding. Gaat u op een bepaalde manier 
deze veertigdagentijd beleven, bijvoorbeeld met 
een manier van vasten, of juist ergens meer 
aandacht aan besteden? Wellicht wilt u daar iets 
over delen in de wekelijkse nieuwsbrief. Doe dat dan gerust.  
Ook dit jaar zullen er in RIJKeR verband weer vespers georganiseerd worden 
op de zondagavonden in de veertigdagentijd. Het thema is dit jaar: “Zeven 
wonden”. Alle vespers beginnen om 19.00 uur. De komende vespers staan 
gepland op: 
Zondag 22 februari: Protestantse kerk IJhorst - De Wijk. Betsy Nobel – Jezus 

in de hof van Getsemané 
Zondag 1 maart: De Kapel, Ruinerwold. Ds. Frits Slothouber – De 

mishandeling van Jezus in het huis van de hogepriester 
Zondag 8 maart: Protestantse kerk Ruinerwold - Blijdenstein. Ds. Eric van 

Veen – Jezus wordt mishandeld tijdens het verhoor 
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Zondag 15 maart:  Hervormde kerk Koekange. Ds. Imko Postma  
 – Jezus wordt gegeseld door de soldaten van Pilatus 
Zondag 22 maart:  Protestantse kerk Ruinen. Ds. Mark Boersma  
 – Jezus wordt gekroond met een doornenkroon  
Zondag 29 maart:  Gereformeerde kerk Berghuizen. Ds. Garmt Sander 
 – Jezus’ handen en voeten worden doorboord bij zijn 

kruisiging  

Stille week en Pasen 
Pasen valt vroeg dit jaar, daarom hierbij vast een overzicht van de diensten in 
de Stille week en op de Paasmorgen. 
In de week voor het Paasfeest worden wij steeds meer betrokken bij het lijden 
en sterven van Jezus, om daarna voluit zijn opstanding te kunnen vieren. In de 
diensten die worden gehouden volgen we die weg. Graag geef ik wat meer uitleg 
bij deze diensten.  
Op het moment dat ik dit schrijf, moeten er nog veel afspraken gemaakt worden 
over de concrete invulling van deze diensten. Daarover in het april / mei nummer 
meer. De diensten in de Stille Week hebben een wat meer meditatief en ook 
intiem karakter. Wie er ruimte voor maakt in zijn/haar agenda, zal merken dat 
deze manier van voorbereiden je bewuster naar het Paasfeest doet gaan.  
Dit jaar zal de cantorij aan al deze diensten haar medewerking verlenen. We zijn 
heel blij dat Fenna de cantorij weer kan leiden! 

2 april WITTE DONDERDAG  
Waar gaat het over?  
Wit, de feestkleur, is de kleur 
van deze dag. De vastentijd 
wordt afgerond. Vandaag wordt 
het Glorialied weer gezongen. 
We gedenken hoe Jezus het 
joodse paasmaal (Pesach) met 
zijn leerlingen vierde. We 
voelen ons zelf ook als zijn leerlingen, want ook wij zitten aan de tafel. 

3 april GOEDE VRIJDAG 
Waar gaat het over? 
Goede Vrijdag is de dag om stil te staan bij het lijden en sterven van Jezus. Aan 
het eind van de dienst wordt het kruis de kerk uitgedragen. 

4 april STILLE ZATERDAG 
Waar gaat het over?  
In de nacht voor Pasen heeft de kerk altijd haar belangrijkste feest gevierd. Een 
nieuwe paaskaars wordt ontstoken en de kerk binnengedragen. We geven 
elkaar het licht van Christus door. De vrolijkheid van Pasen mogen we al op deze 
avond meevoelen. Deze nacht weten we het zeker: DE HEER IS WAARLIJK 
OPGESTAAN! 
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5 april PASEN  
Het feest van de opstanding. Jezus leeft! Het Paasevangelie is een verhaal van 
hoop. De dood heeft niet het laatste woord! Een hoopvolle boodschap in 
onzekere tijden.  

Ds. Betsy Nobel 

…en OPGEVIST UIT DE REEST 

Geslaagde kerstwandeling 
Zondag 14 december jl. vond de jaarlijkse kerstwandeling plaats, 
georganiseerd door de PKN gemeente IJhorst - De Wijk. Dit stukje is 
geschreven door onze verslaggever ter plaatse, Zwaan: 
“Om 13:30 uur kunnen we starten vanaf de Reesthof. Er is geen papieren route, 
we kunnen dit jaar gewoon de oranje pijlen volgen. Voorbij de begraafplaats van 
de Wijk staan een aantal piepjonge herders met een wel héél mak schaap! De 
herders vragen of wij ook naar Bethlehem gaan. We krijgen een briefje mee 
voor een aantal vragen onderweg. De wandeling loopt over de es van de Wijk 
en door het bos Dunninge. We worden door het zorgcentrum geleid waar een 
groep dames van Wijker Kunst bekende kerstliederen aan het zingen zijn onder 
begeleiding van Janolda op de fluit en Hendrik op de piano. De volgende stop 
is in het koetshuis van Huize Voorwijk. Daar is koffie, thee en wat lekkers en 
natuurlijk de muziek van vier blazers van Apollo. Teruggekomen in de kerk 
wacht ons mooie muziek op het orgel, warme chocolademelk of glühwein en 
krentenbrood. We hebben genoten van de mooie Kerstwandeling met veel 
deelnemers, goed weer, fijne gesprekken en mooie muziek!“  
Er liepen 85 mensen mee. Overal in het veld lieten de Riestebloazers met hun 
midwinterhoorn een eeuwenoud geluid horen. De beste scorers van de 
opdrachten zijn geworden: 
1. Fam. Hormann met 94 punten, met maar liefst 80 woorden met een K over 

Kerst. 
2. Klaas, Mariëlle, Felix, Monique en Harrie met 70 punten. 
Het was een geslaagde middag. Hartelijk dank aan alle vrijwilligers, de familie 
de Vos van Steenwijk, het zorgcentrum Dunninghe en de kerk voor onderdak. 
Hopelijk tot volgend jaar!  
 De kerstwandelingscommissie. 

Een korte terugblik op het kerstfeest 
We vierden kerst in twee drukbezochte diensten, ieder met een eigen karakter. 
De Kerstnachtdienst was vol muziek van samenzang, cantorij, orgel en trompet. 
We bedanken het bestuur van de cantorij voor de moeite die zij hebben gedaan 
om invallers voor Fenna te vinden en natuurlijk waren we ook erg blij met de 
mensen die deze taak op zich wilden nemen. Dat was des te belangrijker omdat 
we dit jaar een Festival of Lessons and Carols vierden in de Kerstnacht met als 
thema “Wees niet bang”. De dienst werd buiten afgesloten met het zingen van 
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het Ere zij God. Omdat er een ijzige wind stond gingen we voor de glühwein en 
de chocolademelk gauw de warme Reesthof in. 
Op kerstmorgen, waren de kinderen 
aan de beurt. Vol verve speelden zij 
het geboorteverhaal volgens Lucas 2 
en ook de wijzen uit Matteüs 2 
kwamen voorbij. Heel bijzonder was 
dat pasgeboren Elias deze keer ook 
meespeelde. Hij werd vol liefde in de 
kribbe gelegd en speelde zo het 
kindje Jezus. De Kinderkerk heeft 
weer veel werk verzet, bedankt 
daarvoor!  

Doopdienst terugblik 
Op 4 januari werden Elias Willem 
Aalbers en Femke Maria Klok de kerk 
binnengedragen om te worden 
gedoopt. Een feest voor de ouders, familie en vrienden, maar ook voor de 
gemeente. Het werd een dienst met gemengde tradities en veel mensen in de 
kerk. We wensen de doopouders en hun gezinnen veel plezier, alle goeds en 
Gods zegen toe. 

Ds. Betsy Nobel 

Top 2000 dienst 
Zondag 11 januari was het spannend of de top 2000 dienst door kon gaan. Door 
de sneeuw waren sommige wegen niet goed schoon, konden alle bandleden wel 
komen? En zouden er wel kerkgangers komen vanwege het weer? Gelukkig kon 
alles doorgaan en wist een mooie groep aan kerkgangers de kerk te bereiken. 
De band 'Under 
Construction' 
speelden en 
zongen de top 
2000 nummers 
prachtig, bij 
menigeen 
ontstond er 
kippenvel door 
het nummer 
'Rollercoaster' 
van Dany Vera. 
We stonden stil 
bij het thema 
verbinding, door 
middel van een 
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Schriftlezing uit Matteus en een verhaal uit Toon Tellegen. Dit alles kwam samen 
in de muziek en in de overdenking deze ochtend. 
We kijken terug op een geslaagde dienst, waarna de kerkgangers vrolijk de kerk 
verlieten. Her en der was er een auto vast komen te zitten in de sneeuw, maar 
ook daar zochten we de verbinding door ervoor te zorgen dat iedereen weer 
veilig huiswaarts kon keren.  De top 2000 commissie. 

CANTORIJ 
Toen in november onze dirigente Fenna van der Weide uitviel, gingen we op 
zoek naar vervanging. Dat is gelukt (na veel telefoontjes door onze voorzitter) 
en zo konden we meewerken aan het Festival of Lessons and Carols, de vierde 
advents- en kerstnachtdienst. We zijn heel blij met en dankbaar voor de 
bereidwilligheid van de verschillende dirigenten en pianisten.  
Gelukkig hoopt Fenna in februari weer aan de slag te gaan. Onze eerste repetitie 
van dit jaar staat gepland op dinsdag 3 februari van 19.30 – 21.15 uur in de 
Reesthof. En daarna weer iedere veertien dagen. 
Kom vooral eens kijken als u graag zingt! 

Namens het bestuur, Yolanda Bosma 

BLOEMENGROET 
Als teken van meeleven, bemoediging en dank werden de bloemen uit de 
kerkdiensten bezorgd bij: 
 23 november:  mw. F.C. van der Weide en dhr. J. Elpenhof. 
 30 november:  mw. G. Drents en mw. L. Brouwer  
 7 december: mw. H. Luten en N.N. 
 14 december: fam. van Goor en mw. W. Westerbeek-Zeephat 
 21 december: mw. G. Westerbeek-de Roo en mw. A. Kuier. 
 28 december: fam. Evers en dhr. H. Spijkerman. 
 4 januari:  Levi Nijenbrink en dhr. N. Guchelaar. 
 11 januari:  dhr. J. Boelm en N.N. 

Weekje vakantie 
Na een voor ons allebei drukke tijd, nemen Erik en ik van 7 tot en met 15 februari 
een week vakantie.  
Ds. Eric van Veen uit Ruinerwold kan mij indien nodig vervangen: 
Tel. nr. 0521 58 85 68 of 06 53 59 09 04; e-mail: ericvveen@ziggo.nl.  
Ook kunt u bij de ouderlingen terecht, zij kunnen u verder helpen in het geval 
van een uitvaart of een andere pastorale situatie. 

Bijbelgespreksgroep 
De bijbelgespreksgroep komt op de volgende data bij elkaar: 2 februari (thema: 
Schepping en Groene Theologie), 23 februari, 16 maart, 12 april en 4 mei. 
We komen bij elkaar van 10.00 - 11.30 uur in de Reesthof. Onderwerpen worden 
per keer gekozen. Iedereen is welkom, ook als je alleen zo nu en dan wilt 
aanschuiven.  Ds. Betsy Nobel 
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HOUDT CONTACT MET DE KERK 
Als kerkelijke gemeente willen wij graag in contact blijven met u. Een bezoekje, 
een bemoedigend woord, een bloemetje, zo delen we lief en leed. Daar willen 
we ons als kerk voor inzetten. Kerkdiensten zijn een vorm van ontmoeting en 
we blijven als gemeente naar elkaar omzien. 
U kunt contact opnemen met ds. Betsy Nobel of één van de ouderlingen om een 
afspraak te maken met iemand van het bezoek-team: 
Mw. L. Heyne, Heerenweg 82, 7955 PG  IJhorst, tel. 06 23 29 19 41 
Dhr. J. Boelm, Mispellaan 23, 7954 HJ  Rouveen, tel. 0522 46 24 03 
Mw. J. Luten, Heidelaan 32, 7921 EB  Zuidwolde, tel. 0528 37 39 81 
Dhr. L. Tjoonk, Cockserve 4, 7957 DE  De Wijk, tel. 0522 44 12 97 
Mw. G. Smittenberg, Noordwijkerweg 19, Koekange, tel. 06 53 68 77 20 
Ook wanneer u in het ziekenhuis ligt, of ergens anders bent opgenomen, kan 
iemand bij u op bezoek komen. Wilt u, of iemand uit uw omgeving, dan een 
afspraak maken? 
Een adreswijziging kunt u doorgeven aan Josyanne Luten. Op de laatste 
pagina van elke Wekker en op onze website vindt u een volledig overzicht van 
onze namen en adressen. Hebt u / jij een vraag, laat het ons weten! 

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS 

Wat er zoal gaande is 

U ziet in het financiële overzicht dat de actie Kerkbalans 
2025 ten einde loopt. In totaal is er € 82.500,- ontvangen. 
Het is al eerder gememoreerd: dankzij de bijdragen van u 

allen is de dalende tendens van de opbrengsten Kerkbalans de laatste jaren tot 
stilstand gekomen. Daar zijn wij erg blij mee en dat betekent ook dat wij hier 
positief in opvallen ten opzichte van veel andere kerken. 
Nu hebben wij natuurlijk ook te maken met stijgende kosten en dat betekent dat 
een goede opbrengst Kerkbalans 2026 van groot belang is om door te kunnen 
gaan op dit mooie pad. Wij weten dat velen de kerk een warm hart toedragen 
want “de karke” moet wel blijven bestaan. Het is dus altijd weer een spannend 
moment. In de volgende De Wekker zullen wij het voorlopige resultaat van 2026 
vermelden.  

Periodieke gift 
Wij willen u tevens wijzen op de mogelijkheid van periodieke giften. In de huidige 
belastingwetgeving is er de mogelijkheid van de periodieke gift voor bepaalde 
doelen. Voor een periodieke gift wordt er een overeenkomst afgesloten met 
bijvoorbeeld de kerk en geeft u jaarlijks een vast bedrag voor de duur van 
minimaal vijf jaar. Het voordeel is dat u in uw aangifte inkomstenbelasting niet 
te maken heeft met een drempel v.w.b. fiscale aftrekbaarheid van deze gift. Een 
aantal mensen draagt al op deze wijze zijn/haar steentje bij. 



 10 

Wanneer u ook van deze mogelijkheid gebruik wilt maken dan kunt u contact 
met ons opnemen (Janny Westerbeek: 0522 44 16 87 of via email 
adm.kerk.ijhorst.dewijk@gmail.com). 
Ook kunt u bijvoorbeeld een overeenkomst afsluiten voor een specifiek doel 
bijvoorbeeld voor het onderhoud van het kerkgebouw.  

Onderhoud gebouwen 
Voor wat betreft de gebouwen loopt alles een beetje door. Kleine zaken 
repareren wij zelf en daarnaast staan er voor februari schilderwerkzaamheden 
in de planning. Dit betreft schilderwerkzaamheden in de kerk in het kader van 
het meerjaren onderhoudsplan. Daar zijn de wintermaanden uitermate geschikt 
voor. Deze werkzaamheden moeten worden uitgevoerd door de professionals. 

OVERZICHT KERKBALANS 2025 (t/m 9 januari 2026) 
 Toezeggingen ontvangsten nog te ontvangen 
Toegezegd €  80.935 €  80.795 €      140 
Sympathisanten €.   1.705 €.   1.705 €.         0 
Totaal toegezegd €. 82.640 €. 82.500 € 140 

Namens College van Kerkrentmeesters, Janny Westerbeek 

OPBRENGST COLLECTEN 
Voor de Diaconie: Totaal: 
 2 nov. KiA China diaconale training €100,95 
 9 nov. Voedselbank €209,45 
 16 nov. Werelddiaconaat Zuid Afrika € 83,00 
 23 nov. PKN Pastoraat bij rouw €206,40 
 30 nov. KiA Rwanda veilig thuis voor kwetsbare kinderen € 87,10 
 7 dec. KiA Libanon training thuiszorg €105,15 
 14 dec. KiA India kinderen naar school € 95,50 
 21 dec.  PKN jongeren beleven het kerstverhaal € 94,95 
 24 dec. St. Inlia bed bad en brood Groningen €271,22 
 25 dec. KiA kinderen in de knel samen tegen armoede Nederland €164,75 
 28 dec. De zusters in Rwanda € 80,50 
 4 jan. Wilde Ganzen div. projecten €180,91 
 
Voor de Kerk   9 nov.€ 123,15; 16 nov.€ 55,10; 23 nov. € 174,50; 
 30 nov.€ 79,40; 7 dec.  € 92,-- 14 dec. € 76,50; 
 21 dec.€ 78,60; 28 dec.€ 62,80; 4 jan. € 109,10 
    via bank totaal  € 10,- 
Orgelfonds:   9 nov.€ 85,60; 25 dec.€ 121,40 
De Reesthof: 16 nov.€ 66,10; 28 dec.€ 72,50; via bank totaal € 10,- 
Energiekosten: 14 dec.€ 70,95; 4 jan.€ 94,80 
Pastoraat en Eredienst: 23 nov.€ 147,05; 21 dec. € 87,20 
Onderhoud kerk: 30 nov.€ 65,10; 24 dec.€ 248,85; 
Bus bij de uitgang (t/m 21/12) € 73,62 
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GIFTEN 
Voor de Kerk: via de bank totaal € 305,- 
 via Ineke Smit  € 10,- en € 20,- 
 via Albert Kreggemeijer  € 10,- 
 via Fien Visser-Wolzak  € 10,- 
 onderhoud kerk: via bank totaal  € 70,- 

Collectebonnen Diaconie 
Vanaf 1 november kan de Diaconie geen contant kleingeld meer storten bij de 
bank. Gelukkig helpt Kroko Multipunt in IJhorst ons. Zij nemen het contante geld 
over en storten de waarde vervolgens weer op onze bankrekening. We zijn daar 
erg blij mee en erg mee geholpen. We hebben gemerkt dat al heel wat 
gemeenteleden de overstap naar collectebonnen gemaakt hebben en ook daar 
zijn we heel blij mee. Toch is nog niet iedereen om.  
Collectebonnen zijn er in de waarde 50 cent, 1 euro en 2 euro. Het zijn vellen 
van 60 bonnen. Per vel wordt 50 cent productie- en administratiekosten in 
rekening gebracht. Een vel bonnen van 50 cent kost € 30,50. Een vel bonnen 
van 1 euro is € 60,50 en een vel van 2 euro € 120,50. 
U kunt het bedrag van de bonnen overmaken op de collectebonnenrekening: 
Protestantse Gemeente IJhorst - De Wijk NL44 RBRB 0787 6737 73, onder 
vermelding van welke bonnen u wilt. Als het geld binnen is, zorg ik dat de 
bonnen op zondag klaarliggen in de consistorie, in een enveloppe met uw naam 
erop. U kunt de bonnen dan ophalen voor de dienst. 

Met vriendelijke groet, Erik Nobel 

OM NIET TE VERGETEN… 

…de naam van … Margje Timmerman 
Op 26 november kwam er een einde aan het leven van Margje Timmerman. Zij 
werd 42 jaar. Margje werd als eerste kind in het gezin Timmerman geboren op 
30 november 1982 en groeide op bij haar ouders in Staphorst, samen met haar 
broers Klaas en Hendrik en haar zus Geesje. Tijdens haar volwassen leven, 
woonde ze in IJhorst.  
Margje heeft in haar leven enorm genoten van de reizen die zij heeft gemaakt. 
Ze was een vastberaden vrouw en een echte doorzetter. Zo zocht zij haar eigen 
weg in het leven. Haar vriendin Jolanda Lier speelde daar ook een belangrijke 
rol in. Met haar werd veel plezier gemaakt, maar ze waren er ook voor elkaar in 
moeilijke tijden. Beiden hadden in hun leven te maken met ernstige ziekte. 
Margje was ook van grote betekenis voor haar neefjes en nichtjes. Zij waren gek 
op haar en zij op hen. Margje werkte met veel plezier bij Saturn. Daar werden 
haar kwaliteiten gezien en gewaardeerd. 
Helaas werd Margje opnieuw ziek en duidelijk werd dat ze deze keer niet meer 
beter zou worden. De laatste tijd van haar leven was zij terug in het ouderlijk 
huis om daar door haar ouders en vele anderen verzorgd te worden. 
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Bij het afscheid in de kerk van IJhorst - De Wijk lazen we Psalm 103: “De mens, 
zijn dagen zijn als het gras, hij is als een bloem die bloeit op het veld en verdwijnt 
zodra de wind hem verzengt”. Ook de dagen van Margje bleken eindig te zijn. 
42 jaar mocht zij worden. Wij lieten haar los en we vertrouwden haar toe aan de 
eeuwige God, die trouw is en trouw blijft tot in eeuwigheid, zoals dat ook staat 
beschreven in Psalm 103.  
Margje werd begraven op de Algemene begraafplaats te Staphorst. We wensen 
haar familie, vrienden en allen die haar liefhadden veel sterkte toe. 

Ds. Betsy Nobel 

… de namen van ...  
 9 november  Nico Scheffer, 78 jaar 
 20 november  Klaas Drogt, 71, jaar 
 5 december  Marry van der Veen-Lente, 83 jaar 
 23 december  Klaas van Lunzen, 71 jaar 
 11 januari  Mencko Jan van der Veen, 81 jaar 
 

VROUWENVERENIGING IJHORST-DE WIJK  

Op 15 december 2025 kwamen 25 dames naar De Reesthof om samen 
Kerstfeest te vieren. De Reesthof was helemaal in kerstsfeer gehuld. De mooi 
versierde kerstbomen kregen aanvulling van engelen, kaarsen en kerstgroen. 
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Een bijzonder welkom was er dit keer voor Dominee Betsy Nobel die deze kerst 
met ons meevierde. Wij waren ook erg blij met de komst van Johan Sterken, die 
ons op zijn gitaar begeleidde bij het zingen van de liederen. Johan heel erg 
bedankt! We begonnen de kerstviering met een kop koffie en een heerlijke 
kerstkrans gemaakt door bakker Wille. Daarna namen we de kerstliturgie erbij 
die dit keer het thema had: ‘Welkom in de kerststal.’ We volgden de drie 
Koningen op hun reis vanuit het Oosten naar het kind dat geboren werd in 
Bethlehem. Van dit reisverslag maakte een kleine jongen een mooie tekening 
hoorden we in het verhaal ‘naar Bethlehem.’ In het tweede verhaal: ‘Op reis met 
de Keunings’, speelde ook een kleine jongen de hoofdrol. Het Drentse jongetje 
ging stiekem op pad naar de stal om daar het kindje en de koningen te 
ontmoeten. Natuurlijk werd ook de Bijbelse versie van het kerstverhaal niet 
vergeten.  

Aan het einde van de viering werd 
Johan Sterken bedankt voor de mooie muzikale begeleiding, die onze viering 
een extra dimensie gaf. 
 
Onze eerste bijeenkomst in het nieuwe jaar was op maandagmiddag 19 januari 
2026. Deze middag stond onze jaarvergadering op het programma. Wij 
begonnen met elkaar het beste toe te wensen voor het komende jaar met een 
glaasje bubbels. Een toost die uitgebracht werd door 18 dames. Daarna werd 
de nieuwjaarswens samengevat in een mooi gedicht van Marian van Til. Zo 
begonnen we een nieuw verenigingsjaar dat hopelijk net zoveel plezier en 
afwisseling zal brengen als in het afgelopen jaar. In het jaaroverzicht van 2025 
gingen we onze bijeenkomsten nog eenmaal bij langs. Daarna volgde het 
zakelijk gedeelte dat bij een jaarvergadering hoort. In de pauze kregen we een 
lekkere traktatie bij de koffie van Rian Horstra. Dit alles ter ere van Rian en Frens 
Horstra hun 50-jarig huwelijksjubileum. Wij wensen hen nog vele jaren in 
gezondheid samen toe! Na de pauze was het tijd voor een gezellige 
ontspanning. Dit keer bogen wij ons twee aan twee over bijzondere quizvragen. 
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Wij kregen het er warm van. De reactie op 
de antwoorden van de vragen was haast net 
zo leuk als het beantwoorden ervan. Van 
verschillende kanten hoorden we Oh en ah, 
die vraag hadden wij goed of juist niet. Al 
met al werd het een geslaagde middag. Wij 
hopen iedereen weer te mogen begroeten 
bij onze volgende bijeenkomst op 
maandagmiddag 16 februari. 
  

JAARPROGRAMMA 2025 – 2026 
16 februari 2026 Bewegingstherapie De 

Wolden 
 23 maart 2026 De Paasviering begint om 

18.00 uur  
 20 april 2026 Arno Lassche vertelt over ‘De roofvogels’. 
 13 mei 2026 Het jaarlijkse reisje 
Alle bijeenkomsten beginnen op de maandagmiddag om 13.30 uur en 
beëindigen we rond 16.00 uur. De Kerstviering en de Paasviering beginnen om 
18.00 uur. 

Barbara van den Brink-Smit 

Nu te zien - expositie kunst in de Reesthof 
Werk van Maria Fraters, 66 jaar: “De tekeningen die u hier ziet hangen zijn 
voornamelijk gemaakt met kleurpotlood. Mocht u een tekening willen kopen dan 
kan dat altijd. Heeft U zelf een (huis)dier of iets anders dat u graag getekend 
wilt hebben dat kan dat ook. U kunt daarvoor contact me opnemen. U kunt meer 
tekeningen van mij ook zien op Facebook en Instagram onder de naam Maria 
Fraters De Wijk. Ik hoop dat U geniet van de tekeningen”.  

Maria Fraters, tel. 06 – 52 71 71 57 

BERICHTEN UIT DE REGIO 

Verslagen van de CLASSICALE VERGADERINGEN 
Op de website van de classis (www.classisgroningendrenthe.nl) vindt u 
informatie over de classis, verslagen van vergaderingen en nieuwsbrieven. U 
kunt deze opvragen via scriba@classisgroningendrenthe.nl  

KOFFIECONCERTEN 

Maandag 9 februari 14:30 uur: Hollywood - 
Meeslepende filmmuziek 

Vooraf kunt u natuurlijk eerst een lekker kopje koffiedrinken. 
Daarna stappen we om stipt half drie de filmset in. U hoort 

uiteenlopende muziek: van het thema van E.T. tot de climax van de film Titanic. 

mailto:scriba@classisgroningendrenthe.nl
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Laat u raken door beroemde melodieën van Morricone, het ontroerende thema 
van Schindlers List en verstilde muziek van Einaudi. En beleef het spannendste 
moment uit The Pianist opnieuw met Chopins eerste Ballade… Kom 
meegenieten: kippenvel gegarandeerd!  
MUSICI: Jens Meijers, slagwerk, Robert Cekov, viool, Wouter Harbers, piano. 
 

Maandag 9 maart 2026 14:30 uur: Napels - Stabat Mater 

Tijdens dit koffieconcert nemen de musici u denkbeeldig mee naar de Dom van 
Napels op Goede Vrijdag, 30 maart, in het jaar 1736. Tot dan toe wordt hier elk 
jaar het Stabat Mater van Scarlatti uitgevoerd. De 26-jarige componist Giovanni 
Battista Pergolesi heeft echter een nieuwe versie geschreven, die vandaag in 
première gaat! Het begin is meteen raak, er vloeien tranen bij tal van luisteraars. 
De beroemde filosoof Rousseau beschrijft de opening van dit meesterwerk zelfs 
als "het beste en ontroerendste duet dat ooit uit de pen van een componist is 
voortgekomen.” Een groter compliment kan Pergolesi zich niet wensen. Maar 
hij krijgt het niet meer mee, want Pergolesi overlijdt twee weken voor de eerste 
uitvoering aan de gevolgen van tuberculose, terwijl hij nog maar 26 is... 290 jaar 
later wordt dit meesterwerk uitgevoerd in een kikkerlandje ten noorden van 
Italië: Nederland! 
Annemarie de Jong vertolkt de sopraanpartij, ze komt speciaal hiervoor vanuit 
Noorwegen! En de Japanse alt Maria Koshiishi vliegt zelfs vanuit Tokio naar 
Nederland voor dit project. Wouter Harbers begeleidt beide solisten op een 
prachtig kistorgel. Zodat u er bij kunt zijn, en zich ook kunt laten raken door deze 
prachtige muziek… MUSICI: Annemarie de Jong, sopraan, Maria Koshiishi, alt, 
Wouter Harbers, kistorgel. 
Entree: gratis (collecte na afloop) Beide CONCERTEN ZIJN VOLGEBOEKT! 
 

TEN SLOTTE 

Voor wie niet kan huilen 
 

Steen 
Verdriet kit al mijn krachten samen, 
zodat ik roerloos word als steen. 
Mijn hele wezen wordt materie, 
een ondoordringbaar star mysterie, 
O sla de rots, opdat ik ween. 

 M. Vasalis 

Een hartelijke groet, Ds. Betsy Nobel 

REDACTIE DE WEKKER  
Extra Wekkers zijn verkrijgbaar in de kerk, bij de bibliotheek, DA-Wens en 
Kroko of bij Tinie Kleen, van Wijngaardenstraat 22, 7955 AT IJhorst, tel. 0522-
44 58 08. De Wekker nr. 2 komt uit eind maart, in het weekend voor Pasen. 
Kopij aanleveren voor 6 maart, 13 maart redactievergadering. 
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HANDIG OM TE WETEN 

Pastoraat:  Ds. Betsy Nobel, Kerkweg 8, 7955 AA  IJhorst,  
tel. 0522 78 55 94, via mail: predikant@kerk-ijhorst-dewijk.nl. 

Kerkenraad Scriba: Albert Kreggemeijer, Ywehof 53, 7955 BD  IJhorst,  
 tel. 0522 44 26 19, e-mail: scriba@kerk-ijhorst-dewijk.nl 
Contactpersoon ouderlingen: Linda Heyne, Heerenweg 82, 7955 PG 
 IJhorst, tel. 06-2329 1941 
Contactpersoon Staphorst: Jan Boelm, Mispellaan 23, 7654 HJ  Rouveen,  
 tel. 0522 46 24 03 
Kerkrentmeesters  
Voorzitter:  Rick Germs, De Vos van Steenwijkstraat 56,  
 7957 BH  De Wijk, tel. 0522 44 05 47 
Secretaris Janny Westerbeek, Jan Toetlaan 52, 7955 AZ  IJhorst,  
 tel. 0522 44 16 87 
Financiële adm. kerk Jeantje Schaap en Janny Westerbeek, 
 email: adm.kerk.ijhorst.dewijk@gmail.com 
Bank kerk NL65 ABNA 0914 4054 89 en NL09 INGB 0000 8329 91 
Bank De Wekker NL35 INGB 0002 4081 91; 
Diaconie Secretaris Hilke Kwakkel-Compagner, Burg. v. 

Wijngaardenstraat 42, 7955 PM  IJhorst, tel. 06-2033 9168 
Bank Diaconie RegioBank:  NL07 RBRB 0916 7530 18 
Collectebonnen NL44 RBRB 0787 6737 73, bestellen bij: dhr. Erik Nobel, 

Kerkweg 8, 7955 AA  IJhorst, tel. 0522 - 78 55 94, e-mail: 
 eriknobel0571@gmail.com  
Preekvoorziener: Janni Doeven, e-mail:  
 preekvoorziening@kerk-ijhorst-dewijk.nl 
Organisten van dienst: Fenna van der Weide, tel. 06-4960 4765 en 
 Peter van de Beld, tel. 0528 27 15 76 
Vrouwenvereniging Joke van der Hammen-van der Meulen,  
 Veldhuisweg 1-55, 7955 PP  IJhorst, tel. 0522 - 44 32 83 
Cantorij  secretaris: Betty Kreggemeijer, tel. 0522 - 44 26 19 
Ledenadm. Josyanne Luten, Heidelaan 32, 7921 EB Zuidwolde,  
 tel. 0528 37 39 81,  
 e-mail: ledenadministratie@kerk-ijhorst-dewijk.nl 
Taxidiensten neem contact op met de kerkenraad 
Koster tevens contactpersoon De Reesthof: Marry Germs, De Vos van 

Steenwijkstraat 56, 7957 BH  De Wijk, tel. 0522 - 44 05 47  
 E-mail: koster@kerk-ijhorst-dewijk.nl 
Voor uitvaarten bel: 06 - 1593 2039 (gebruik kerkgebouw) 
De Reesthof tel. 0522 44 16 53 
Redactie Nieuwsbrief Else Fleurke, Jan Poortmanweg 4, 7957 DA  De Wijk, 
 e-mail: nieuwsbrief@kerk-ijhorst-dewijk.nl, tel. 06 - 3082 5531 
Website: http://www.kerk-ijhorst-dewijk.nl  
E-mail De Wekker: wekker@kerk-ijhorst-dewijk.nl  

http://www.kerk-ijhorst-dewijk.nl/
mailto:wekker@kerk-ijhorst-dewijk.nl
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